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Hàng năm giáo hội Công Giáo chọn ngày mùng 
một tháng mười một để mừng kính các Thánh và  
những ngày còn lại để giáo dân xin lễ cầu 
nguyện cho các linh hồn, trong đó có ông bà cha 
mẹ, thân bắng quyến thuộc, bạn bè gần xa cùng 
các vị ân nhân của mình. 
 
Tuy không phải là con chiên ngoan đạo nhưng cứ 
vào dịp lễ này tôi thường đến nhà thờ tham dự  
thánh lễ, nhất là từ khi Việt Nam có 117 vị tử vì 
đạo được phong Thánh và từ ngày có một số Hội 
Đoàn công khai tổ chức cầu nguyện cho linh hồn 
Gioan Baotixita cố tổng thống Ngô Đình Diệm. 
 
Mỗi năm cứ đến thời điểm  này lòng tôi lại man 
mác buồn, buồn vì vận nước nổi trôi nên phải 
sống tha phương, lạc lõng nơi xứ người, buồn vì 

thương tiếc một vị Tổng Thống anh minh, suốt đời tận tụy hy sinh đã lèo lái con thuyền quốc gia vượt qua cơn 
sóng gió ba đào, đưa miền nam Việt Nam trở thành một nước phú cường nhất nhì Đông Nam Á thời bấy giờ. 
Với chính sách Nhân Vị, với tinh thần dân tộc Ngài quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia nên đã bị ngoại nhân ám 
hại.   
 
Vào ngày 01-11-1963  một nhóm tướng tá trong Quân Đội Miền Nam Việt Nam gồm các tướng Trần Văn Đôn, 
Dương Văn minh, Trần Thiện Khiêm, Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, và đại tá Đỗ Mậu… nhận 
tiền ngoại nhân, kết hợp với nhau tổ chức cuộc đảo chánh, không những lật đổ chế độ mà còn nhẫn tâm sát hại 
tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ là ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Ba  đại tá có công đầu trong cuộc chính 
biến này là Nguyễn Văn Thiệu, Lâm Văn Phát và Nguyễn Hữu Có được tướng Tôn Thất Đính gắn lon tướng vào 
sáng ngày 02-11-1963.   
 
Tình hình miền nam Việt Nam sau ngày đảo chánh 
đã rơi vào tình trạng hỗn loạn như một chính phủ 
không có luật pháp, tình đoàn kết dân tộc bị phá vỡ, 
mọi tầng lớp quân dân cán chính bị phân hóa, chia 
rẽ trầm trọng vì người bênh kẻ chống. Lợi dụng tình 
hình nhiễu nhương này, ngoại nhân đã trực tiếp đẩy 
mạnh những âm mưu đen tối, biến Việt Nam thành 
nơi thí điểm chiến lược mới hoàn toàn có lợi cho họ. 
Lợi dụng tình trạng này cộng sản Bắc Việt với con 
bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã đẩy mạnh 
các cuộc tấn công đánh chiếm và lãnh thổ Miền 
Nam bị thu hẹp dần dần. 



 
 
 
Sau khi chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Tổng Thống và ông Cố Vấn bị giết, chính quyền 
Hà Nội đã reo hò, tổ chức ăn mừng và tuyên bố “lãnh đạo miền Nam không còn ai xứng đáng là đối thủ”. 
Ngoài ra cán binh việt cộng còn được học tập: “cuộc nổi dậy của nhân dân miền Nam lật đổ chế độ độc tài, 
khát máu gia đình trị Diệm Nhu đã giúp cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta rút ngắn được ít nhất là 10 
năm”. 
 
Thông thường những sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến sự tồn vong của dân tộc đều được những nhà viết sử ghi 
chép đầy đủ và trung thực. Sau 100 năm những sự kiện lịch sử mới được công bố để hậu thế nhận định, luận 
phán những người liên đới xấu tốt thế nào, ai có công ai có tội, đồng thời những bí mật, những uẩn khúc của sự 
việc sau 50 năm cũng được bật mí, giải bầy. 
 
Riêng cuộc đảo chánh ngày 01-11-63 có tâm mức quan trọng, lật đổ một chế độ và chấm dứt nền Đệ Nhất Cộng 
Hòa đã làm bàng hoàng cả thế giới nên được nhiều người lưu tâm quan sát. Chỉ sau một thời gian ngắn sự thật  
trắng đen đã được phơi bầy.  
 
Xin được ghi lại những lời lên tiếng của một số chính khách và nhà lãnh đạo trên thế giới về cái chết của cố 
tổng thống Ngô Đình Diệm như sau: 
 
- Tổng Thống Nixon và ông Colby giám đốc CIA đã phải nói lên rằng: ”việc giết Tổng Thống Ngô Đình 

Diệm là một hành động ám muội của chính phủ Mỹ lúc bấy giờ và phải coi đó là một vết nhục nhất trong 
lịch sử bang giao Hoa Kỳ”. 

 
- Tướng Lansdale cơ quan tình báo Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nói rằng: “vì tôi biết rất rõ ông Diệm, nên khi 

nghe ông bị giết, tôi rất sửng sốt bàng hoàng. Đây là một sự dại dột và là một điều thiển cận, vì đối với kẻ 
thù, có ai lại tự mình chia rẽ lực lượng. Một tính toán sai lầm đã giết cả một dân tộc”. 

 
- Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Frederic Nothing trong bức thư gửi đến đồng bào Việt Nam vào năm 

1983 nhân ngày giỗ cố tổng thổng Ngô Đình Diệm, ông đã viết như sau: “Tôi tin chắc hiện nay đa số dân 
Việt Nam cũng như Hoa Kỳ nhận ra được rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang được sự ủng hộ và lòng 
ngưỡng mộ của chúng ta hơn là những lời phỉ báng, dèm pha mà hồi đó Tổng Thống đã nhận từ nhiều phía. 
Tại sao? Bởi vì Tổng Thống không để cho xứ sở của ông bị áp bức thống trị. Những người dân Hoa Kỳ cũng 
như Việt Nam ngày nay có thể thấy được những giá trị đó mà tôn vinh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 

 



- Tướng Thomas A Lane còn nói mạnh hơn: “Ngô Đình 
Diệm quả là một trong số các vĩ nhân của thế kỷ 20. Xét 
về mặt khôn ngoan, đạo đức và thành công trước những 
khó khăn dồn dập, tài lãnh đạo và lòng yêu nước của ông 
ta lên đến tột đỉnh”. 

 
- Tổng Thống Tưởng Giới Thạch và Tổng Thống Lý Thừa 

Vãn đều nói rằng: “người Mỹ có trách nhiệm vụ ám sát 
này. Trung Hoa Quốc Gia mất đi một đồng chí tâm đồng ý 
hợp”. 

 
- Phó Tổng Thống Trần Thành cũng nói: “chúng ta đã mất 

đi một người bạn, một pháo đài chống cộng tại Á Châu và 
Việt Nam phải mất 100 năm nữa mới kiếm ra được một 
Ngô Đình Diệm thứ hai”. 

 
- Ông Mao Trạch Đông nói: “Tại sao người Mỹ lại giết hại người ái quốc này, rồi đây họ định đưa ai lên thay 

thế”. 
(Trích trong tập Thân Thế & Sự Nghiệp Chí Sĩ Ngô Đình Diệm). 

 
- Cựu tổng thống Trần Văn Hương khi đang giữ chức Thủ Tướng đã nói với nhà ngoại giao Anh quốc: “Các 

tướng lãnh hàng đầu vì sợ chết, họ đã quyết định ám sát tổng thống Diệm và em ông. Các tướng lãnh biết 
quá rõ rằng họ bất tài, không có đạo đức và kể cả không được dân chúng hậu thuẫn, họ không thể ngăn cản 
một cuộc trở về ngoạn ngục của Tổng Thống và ông Nhu nếu hai ông còn sống” (trích Our Vietnam 
Nightmare trang 215).  

 
- Trong hồi ký Việt Nam Nhân Chứng tướng Trần Văn Đôn thú nhận  vào sáng ngày 2-11-63, khi ông 

Lucien Conein người đại diện đại sứ Cabot Lodge hỏi: “Theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, xin quý ông cho 
biết chương trình hoạt động sau khi cuộc đảo chánh hoàn thành”. Tướng Đôn ghi lại : “Tôi thối thác trả lời 
vì thực ra chúng tôi chưa bàn với nhau gì về chương trình xây dựng sau khi đảo chánh thành công. Chúng 
tôi làm vì bất bình chứ chưa phải là người chính trị” (trích VNNC.trang 227). 

 
- Tôi xin phép ghi lại dư luận trong quần chúng về các tướng lãnh chủ chốt trong cuộc đảo chánh như sau: 

tướng Trần Văn Đôn ngoài việc nhận tiền, nhận chỉ thị của ngoại nhân, móc nối tổ chức đảo chánh còn bị 
người tình kịch sĩ Kim Cương là điệp vận tình báo chiến lược của Hà Nội thúc đẩy, tướng Dương Văn Minh 
tham gia vì tự ái bởi câu nói của ông Ngô Đình Nhu, tướng Trần Thiện Khiêm dựa vào những lời hứa hẹn 
của ông Lucien Conein, ông rất kín đáo và ít nói nên có biệt danh “ông kín miệng”. Suốt thời gian ở trong 
nước cũng như ở hải ngoại tướng Khiêm không hề tuyên bố hay bật mí điều gì nên đã có người nói ông 
“ngậm miệng ăn tiền … hối lộ”, Tôn Thất Đính bất mãn vì chưa được lên trung tướng, đại tá Đỗ Mậu uất ức 
vì nhiều lần xin xỏ mà không được lên tướng… 

 
- Trong cuốn tự truyện 20 Năm Binh Nghiệp, tướng Tôn Thất Đính đã can đảm, thẳng thắn nhìn nhận cuộc 

đảo chính 01-11-63 là một sai lầm lớn lao nhất đối với lịch sử vì nó đã góp phần đưa Miền Nam Việt Nam 
đến chỗ thảm bại hoàn toàn. (trích 20 NBN – trang 455). 

 
- Trong phần Lời Tựa cuốn hồi ký: Dòng Họ Ngô Đình - Ước Mơ Chưa Đạt (tác giả Nguyễn Văn Minh), 

ông Hà Thượng Nhân (Nguyễn Xuân Ninh) đã viết: “Tôi nghĩ sự thật vẫn là sự thật. Các ông tướng lấy tiền 
của Mỹ có thể giết được thể xác anh em họ Ngô, nhưng họ không thể giết được thanh danh, tinh thần và uy 
tín của họ Ngô. Khi các ông tướng xuống tay thì chính cũng là lúc họ tự sát. Họ đã chết khi còn đang sống. 

 
Muốn nói gì thì nói, miền Nam từ 1948 đến 1975, chỉ duy nhất có chế độ Ngô Đình Diệm là xứng đáng. Chỉ 
dưới chế độ ông, quốc gia mới có kỷ cương, có thể thống”. 



 
Ngày 01-11-1963 được xem là một biến cộ lịch sử đáng ghi nhớ của ngưới dân miền nam Việt Nam, lúc đó 
tôi là một thanh niên 20 tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tuy chưa thật sự trưởng thành và cũng 
chưa lăn lộn với đời, nhưng ít nhiều mắt thấy, tai nghe và cũng có nhận định tối thiểu về những lời buộc tội 
của nhóm tướng lãnh đưa ra sau khi đảo chánh: 

 
- Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu chủ trương trung lập hóa miền nam Việt Nam: 

Đây chỉ là một luận điệu giả tạo đầy ác ý do ngoại nhân dàn dựng mà cho đến ngày hôm nay chưa có một 
bằng chứng nào xác thực được trưng diễn… 

 
- Gia đình trị: Trong 9 năm chấp chính của tổng thống Ngô Đình Diệm gia đình tôi cư ngụ tại Tuy Hòa, Phú 

Yên, qua bao lần thay đổi chức vụ tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng, tiểu khu trưởng, chánh án, các trưởng ty, 
quận trưởng tôi chưa thấy vị nào mang dòng họ Ngô Đình. 

 
- Dùng đạo Công Giáo làm quốc giáo: Tôi thấy tất cả các tôn giáo đều được bình đẳng, tại tỉnh lỵ cũng có nhà 

thờ Tin Lành, thánh thất Cao Đài, nhiều Chùa Phật Giáo trong khi chỉ  có một nhà thờ Công Giáo.  
 
- Đàn áp Phật Giáo: Trong thời Đệ Nhất Cộng Hòa, tại tỉnh Phú Yên, chưa thấy có bằng chứng nào Phật Giáo 

bị đán áp, tu sĩ bị bắt bớ, giam cầm tra tấn. Nếu có chăng, thì đó là cán bộ cộng sản nằm vùng đội lốt thầy tu. 
 
- Ngoài ra đại đa số những viên chức đứng đầu guồng máy hành chánh, quân sự, ty sở trưởng trong Tỉnh, 

trong Quận có rất ít người theo đạo công giáo, còn lại hầu hết là người theo đạo Phật hoặc đạo Thờ Cúng 
Ông Bà. 

 
 
 

 
 
 
 



Hôm nay là Thứ Bảy 01-11-2008, nhân ngày giỗ thứ 45 của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, sau khi tham dự Lễ 
Tưởng Niệm do Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Bắc California tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt số 2129 
South 10th Street, San Jose, CA 95112 và thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và 
linh hồn bào đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu do Lương Tâm Công Giáo tổ chức tại thánh đường Chúa Kito Vua, số 
5284 Monterey Rd, San Jose, CA 95111 tôi thấy có bổn phận phải viết bài này để mọi người hiểu rõ một phần 
sự thật. 
  
Đọc qua thân thế và sự nghiệp của chí sĩ Ngô Đình Diệm, người khai sáng nền Đệ Nhất Cộng Hòa, tôi nghĩ 
không riêng gì tôi mà tất cả mọi người đều tôn kính, khâm phục và ngưỡng mộ tài đức của Ngài.  
 
Đã đến lúc toàn dân Việt Nam trong nước hay hải ngoại, dù khác tôn giáo hay chính kiến cũng phải công khai 
thừa nhận lòng yêu nước, đức tính liêm khiết, chính trực, quyết tâm bảo vệ chính nghĩa và chủ quyền quốc gia 
dù phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình mà công bằng trả lại danh dự cho cố Tổng Thống Ngô Đình 
Diệm. 
 
       San Jose, ngày 01-11-2008 
         Trần Hoàng 


