
 Thầy Tôi 
 

Thưở còn thơ tôi mơ làm nguyễn Huệ 
Đêm ba mươi truyền hịch lên đường 

Mơ Thăng Long trong từng trang sách vở 
đêm Ngọc Hồi rừng rực lửa dương... 

 
Tôi lớn lên trong những giờ sử ký 

Cùng giấc mơ truyền hịch lên đường 
Mơ Đống Đa mơ dòng sông Nhị 

Trống công thành dồn giã bốn phương. 
 

Tôi lắng mơ bên hồ Hoàn Kiếm 
Đường trải thêng thang băm sáu phố phường 
Hàng tơ liễu trong những chiều sương tím, 

đêm pháo bông lấp lánh sân trường. 
 

Tôi nhớ mãi giọng thầy đã kể 
Những đêm mưa ngày nắng xa rồi 
Giọng đều đều mà mắt thầy đẫm lệ 
Mặt u buồn mà nghĩ ngợi xa xôi... 

 
Mười mấy năm qua, rồi tôi khôn lớn 

Vẫn còn mơ ngày truyền hịch lên đường. 
Cỡi thuyền đi trên hồ sóng gợn 

Giấc yên bình ngào ngạt muôn hương... 
 

Thầy giáo tôi có còn mơ về quê cũ 
Với kỷ niêm xưa, bè bạn, họ hàng!! 
Có còn khóc cho tuổi già lụ khụ ? 

sợ không còn trông lại được quê hương. 
 

Rồi một hôm khi dòng sông Bến Hải 
Xóa hết đường phân trên tấm bản đồ 

Trùm tang tóc cả phần còn lại 
tang thương rồi phủ kín khăn sô. 

 
Thầy giáo tôi bây giờ ra hải ngoại 

Người có rưng rưng khi nhớ quê nhà 
Chiều buông xuống người có còn ái ngại 

Dõi mây trời trông đất tổ xa xa.  

Chú Cuội Nguyễn Bá Nhượng 

 


